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Het ‘andere evangelie’ 
 

Door Dr. Steef van ’t Slot 
 
In zijn brief aan de Galaten beschuldigt Paulus de lezers dat ze ‘zich 
zo snel hebben afgewend van Hem die hen … heeft geroepen' en dat 
ze zich ‘tot een ander evangelie hebben gekeerd, dat geen evangelie 
is’. Hij stelt dat sommige mensen ‘u in verwarring brengen en het 
evangelie van Christus willen verdraaien’.1 Hij bedoelde de 
vervanging van zijn evangelie van genade door een vals, dat eiste dat 
ook de Wet van Mozes gehouden zou worden en dat men besneden 
moest worden. Hij veroordeelt zulke praktijken met een dubbele 
vloek.2 
 

 
Helaas zien we ook in de 20e eeuw vele versies van een ‘ander evangelie’ die verdraaiingen 
zijn van het ware evangelie van Christus. In het artikel van vorige maand kondigde ik aan de 
meest voorkomende daarvan te bespreken, want als zendelingen vergeten hoe het ‘ware 
evangelie’ eruit ziet is de wereld in grote moeilijkheden. Ik wil er zes voor het voetlicht halen 
die een direct gevaar vormen voor de juiste uitvoering van Christus’ Grote Opdracht. 
 
Een eerste vorm van ‘ander evangelie’ kan ontstaan wanneer bepaalde evangeliewaarheden zo 
benadrukt worden dat er een karikatuur tevoorschijn komt waarin andere waarheden 
onderbelicht blijven. De goedheid van God kan bijvoorbeeld zo benadrukt worden dat Zijn 
oordelen – of enig lijden (speciaal van gelovigen) – worden gezien als het werk van de duivel. 
 
Een tweede versie van ‘ander evangelie’ toont het omgekeerde: sommige waarheden worden 
nauwelijks of niet genoemd, waardoor geen prediking van een volledig evangelie plaats vindt. 
Bijvoorbeeld: een bevrijdingsbediening waar boze geesten uitgedreven worden blijft 
achterwege door een ‘verlichte’ theologie die een gerationaliseerd evangelie predikt. 
 
Een andere populaire evangelie verminking is gebaseerd op de bewering dat bepaalde bijbelse 
leringen tegenwoordig niet langer waar of toepasbaar zijn, bijv. het functioneren van de gaven 
van de Heilige Geest3 of de vijfvoudige bediening.4 Veel andere voorbeelden zouden gegeven 
kunnen worden. Zulke beweringen beroven de kerk van waardevolle geestelijke juwelen. 
 
Vergelijkbare valse theologieën ontkennen het letterlijke gebeuren en de geestelijke 
functionaliteit van bijbelse wonderen, inclusief de opstanding (eerst van Christus en later van 
ieder die in Hem gelooft). Onnodig te zeggen dat bij zulke ‘ontmythologiseringspogingen’ het 
evangelie van zijn wezenlijke kern wordt ontdaan en dat slechts een lege dop overblijft.5 

                                                 
1 Gal. 1:6,7 
2 Gal. 1:8,9 
3 1 Cor. 12:8-10; Rom. 12:6-8 
4 Ef. 4:11 
5 1 Cor. 15:13,14 



Een vijfde vorm van ‘ander evangelie’ zien we in iedere vorm van syncretisme, waar echt 
christelijk geloof wordt vermengd met iets beslist antichristelijks, bijv. wanneer gezegd wordt 
dat God niet direct benaderd kan worden6 maar dat bemiddelaars nodig zijn7, bijvoorbeeld in 
de vorm van voorouderlijke geesten of van enig soort overledene. Dit is louter afgoderij. 
 
Tenslotte een vorm die heel gevaarlijk is voor zending: het enorm populaire 
‘welvaartsevangelie’ dat materiële voorspoed ziet als Gods wil voor al Zijn mensen. Door een 
dergelijk vervormd ‘evangelie’ wordt de noodzaak van lijden in het leven van de gelovige 
ontkend.8 Vervolgens wordt mensen een gebrek aan geloof verweten wanneer God ze geen 
genezing of overvloed geeft. Men probeert God te dwingen door ‘een beetje te investeren om 
er veel aan over te houden’. Op zo’n neptheologie wordt dan heel vroom het etiket van 
geestelijk zaaien en oogsten geplakt. Dit ‘welvaartsevangelie’ heeft mogelijk meer schade aan 
wereldzending gedaan sinds de 2e Wereldoorlog dan enige andere verminking die ik noemde. 
 
Ik logeerde eens een week bij een Afrikaanse voorganger die me uitgenodigd had een cursus 
zendingsbewustzijn te geven voor andere voorgangers in die stad, gedurende dezelfde week. 
Iedere avond keek hij naar Amerikaanse TV programma’s die opgenomen waren op de een of 
andere evangelicale glitter-en-glamour-set: prachtige kathedralen, de beste kwaliteit 
geluidsapparatuur, grote orkesten die duur-gejurkte koren begeleidden, deftige pakken, 
vrijmoedige vraag-wat-je-maar-wilt taal en andere pikanterieën die in de professionele 
amusementswereld niet zouden misstaan. Dat soort programma’s ging uren door, dag na dag. 
 
De uitkomst is voorspelbaar. ‘Als dat christendom is, willen wij het ook’. Is dat raar? Welke 
arme zal ‘nee’ zeggen tegen rijkdom waarvan hij denkt dat hij die krijgen kan door een 
bepaald geloof of overtuiging te volgen? Wie kan het hem kwalijk nemen dat de inhoud 
minder belangrijk wordt dan de schitterende verpakking waarin het wordt aangeboden? 
En toch, zijn we al niet een hele tijd geleden gewaarschuwd ‘Heb de wereld en wat in de 
wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, want 
alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht –, dat 
alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld’?9  
 
Daarom heb ik de laatste twee artikelen besteed aan het lijden van christenen. De vleselijke 
begeerten van een welvaartsevangelie staan lijnrecht tegenover de geestelijke houding van 
zelfverloochening en kruis dragen, die Jezus van Zijn discipelen verwacht. Daarom beschouw 
ik het zogenaamde welvaartsevangelie als een van de gevaarlijkste en zielvernielende ‘andere 
evangeliën’ van onze tijd, omdat het de vleselijke lusten van arme mensen sterk aanspreekt en 
hun zendingsnut ruïneert door het in begeerlijkheid te verdrinken. Moge degenen die ‘deze 
geringen … van de goede weg afbrengen’ zich bekeren van hun slechte wegen, opdat niet de 
‘molensteen om hun nekken gehangen wordt’!10 Er zijn kennelijk heel drastische beslissingen 
nodig om effectief met dat probleem af te rekenen.11 
 
Moge de Heer ieder van ons, verantwoordelijk om Zijn evangelie ver weg of dichtbij te 
prediken, genadig zijn, zodat we het in puurheid en zonder verminkingen zullen presenteren.  
Volgende maand vervolgen we deze serie met het onderwerp van de ‘dubbele bekering’.  

                                                 
6 In tegenstelling tot Heb. 4:14-16 & 10:19-22 
7 In tegenstelling tot 1 Tim. 2:5 
8 In tegenstelling tot 2 Tim. 3:12 
9 1 Joh. 2:15,16 (mijn cursivering) 
10 Matt. 18:6,7 
11 Matt. 18:8,9 


