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Deze maand kijken we in onze serie van 12 zendingsthema’s in 
Genesis naar 

Thema 6: Menselijke ‘oplossingen’ voor het 
zondeprobleem  
 
Vanaf de zondeval moest de mens leven met de veelvoudige 
consequenties van de zonde. Zijn geweten zei hem vaak dat hij 
fout was, dat hij schuldig stond ten opzichte van zijn medemens, 
maar vooral tegenover God. De mens werd gekweld door zijn 
geweten; het was als een pijn in zijn ziel, waarvoor hij 

verlichting zocht. Steeds wist hij: ik zit fout, ik moet veranderen. Tegelijk begreep hij dat, 
vanwege zijn vaak herhaalde zonden het erg moeilijk is te veranderen, laat staan van zijn 
opgelopen schuld af te komen. Sommigen riepen God aan om hulp, anderen verhardden 
hun harten en probeerden hun geweten tot zwijgen te brengen. Het woord ‘geweten’ 
betekent ‘samen weten met’. God weet dat zonde verkeerd is en door zijn geweten ‘weet 
de mens samen met God’ eveneens dat zijn zonde verkeerd is. 
 
In Gen. 4 zien we het eerste paar broers, Kaïn en Abel, die God een offer brengen. Beide, 
volwassen mannen als ze waren, waren zich van hun zonden bewust. 
 
Abel begreep dat er geen vergeving kan zijn zonder bloedvergieten, en door een dier te 
offeren volgde hij eenvoudig het voorbeeld van God,1 waarover hij uiteraard van zijn 
ouders gehoord had. Hij was gaan begrijpen dat zonde onherroepelijk de dood ten 
gevolge heeft, omdat, toen zijn ouders zondigden, God een dier gedood had om hun 
naaktheid te bedekken. Er moest bloed vloeien voor hun zonden en Abel begreep dat het 
voor hem niet anders was. Daarom doodde hij vrijwillig en vergoot bloed om zijn zonden 
te verzoenen. Het gaf hem een bedekking in Gods ogen en zijn geweten vond vrede.   
 
Kaïn begreep daar niets van. Hij wist heel niet wat hij met zijn zonden aan moest, en had 
zijn geweten het zwijgen opgelegd door zijn hart te verharden. Hij aanvaardde zijn 
zondige gedrag door te proberen zich ervan te overtuigen dat hij ‘nu eenmaal zo was’, 
zonder te proberen daarin te veranderen. Toch wist hij dat zijn houding niet goed was en 
eens besloot hij, misschien het voorbeeld van zijn broer volgend, dat het geen kwaad kon 
zelf ook eens een offer te brengen. Het is het verharde en onbekerings-gezinde hart dat 
nog een beetje zondebesef heeft, dat religieus gedrag gaat vertonen: het ziet er goed uit, 
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voelt wel goed, maar is dat niet, tenminste niet in Gods ogen. Kaïn wist dat hij gezondigd 
had, maar vond het de moeite niet waard om daarvoor bloed te vergieten, zoals zijn broer 
gedaan had. In feite was Kaïns offer er een van werken, terwijl Abel het bracht uit geloof. 
Het is duidelijk dat Kaïn niet de innerlijke vrede ontving die Abel had en hij merkte het 
verschil. Dat maakte hem jaloers, boos en gedeprimeerd. 
Na een tijdje zette hij die gevoelens om in bitterheid en wrok en zon op wraak. Toen hij 
zijn broer helemaal niet meer kon verdragen, doodde hij hem, die, door zijn goddelijk 
karakter Kaïns geweten wakker bleef schudden – terwijl deze juist zo zijn best gedaan 
had om dat het zwijgen op te leggen. Maar eindelijk was hij bevrijd van dat lastpak, Abel. 
 
Door deze eerste moord vond er een scheiding in de mensheid plaats: tussen hen die God 
volgen en hen die denken dat ze Hem volgen maar hun eigen wegen bewandelen. De 
tweede groep, geheel zonder God, vervolgde de eerste groep, geheel met God – en zo is 
het altijd geweest. Door de hele geschiedenis heen hebben valse volgelingen de ware 
volgelingen van God vervolgd.  
 
Al in Gen. 4 zien we de eerste scheiding tussen de ware en de valse kerk. We bekijken 
dat verder bij thema 10, als we naar de oorsprong van Babylon kijken. Deze scheiding zal 
uitlopen op een wereldwijd conflict aan het eind der tijden, dat door de Bijbel de Grote 
Verdrukking wordt genoemd.2  
 
In Gen. 4 zien we de enige werkelijke scheiding die er in de hele mensheid bestaat: zij 
met God en zij zonder Hem. Dit is al waar zolang er tijd bestaat, en het zal de hele 
eeuwigheid zo blijven. Het is daarom van het allergrootste belang dat de eerste groep 
alles in het werk stelt om de tweede groep te waarschuwen en hen terug te brengen bij 
God. Dat is onze missie – een Missie waarvan God de Architect is – een Missie die 
verkondigt dat God niet wil dat iemand van Hem gescheiden wordt en verloren gaat.3 
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