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Openbaring van Gods plannen aan Zijn dienaren,1 hoe bijzonder dat ook is – zeker wanneer er 
engelen bij betrokken zijn – is niet abnormaal. Wat we in dit boek zien is heel groot, geldt 
voor de hele wereld, sluit alle mensen in en gaat over het eind van het wereldzendingstijdperk. 
Als God Zijn plan openbaart sluit Hij het eind erbij in. We zien dat Hij Zijn plannen 
openbaart over hoe, wanneer, waar en door wie bepaalde zendingsactiviteiten plaats moeten 
vinden. Eerder openbaarde Hij zendingsplannen aan Jezus, Paulus en Petrus,2 nu aan Johannes 
en later nog aan vele anderen. Zonder zo’n openbaring zouden we geneigd zijn ‘ons eigen 
ding te doen’, zonder de wereld te beïnvloeden zoals we hadden gekund als we volgens Gods 
openbaring gewerkt hadden. Ons gebed om de openbaring van Gods zendingsplannen aan ons 
moet voortdurend en krachtig zijn. Zonder Hem kunnen we niets doen.3    
 
Een ander aspect is: werkten we volgens eerdere openbaringen, of trokken we ons er weinig 
van aan? In zo’n geval hoeven we geen nieuwe openbaring te verwachten. Openbaring neemt 
toe met gehoorzame respons daaraan. Het betekent: Gods leiding zien en horen, Zijn hartslag 
voelen en je bij Hem voegen. Zonder openbaring ren je maar wat rond. Ware openbaring is 
een overtuiging, sterk genoeg om voor te sterven. Zonder openbaring overleeft een zendeling 
in het veld niet lang. Het onderscheidt de eigenaar van de huurling.4 Iedere openbaring begint 
met een ontmoeting met de Openbaarder en het ontwikkelen van een relatie met Hem.5 
Zonder goddelijke openbaring kan niemand een openbaarder van Gods wil voor anderen zijn.6  
 
Zendelingen (apostelen) die kerken bezoeken moeten bereid zijn zich te onderwerpen aan 
toetsing7 door de leiders van die kerk, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor haar welzijn.8  
 
De Heilige Geest wordt voorgesteld als ‘zeven ogen, die de zeven Geesten van God zijn, 
uitgezonden over heel de aarde’.9 Het tweemaal noemen van zeven beschrijft de volledige 
zendingsreikwijdte van de heilige Geest, uitgedrukt door het woord ‘uitgezonden’: de zeven 
Geesten zien niets over het hoofd. Deze bediening wordt uitgevoerd door Christus, het Lam 
Dat ‘zeven horens’ heeft – hetgeen ‘alle macht in hemel en op aarde’ uitdrukt.10 Deze 
volmaakte combinatie leidt tot een vertegenwoordiging van alle etnische families op aarde 
voor de troon.11 Door Zijn Geest leidt Christus de Gemeente naar die voleinding. 
 

                                                
1  Op. 1:1 
2  Bijv. Joh. 5:19 (Jezus); Hand. 9:16; 13:2; 16:6-10; 27:23-26 (Paulus); Hand. 10:9-20 (Petrus) 
3  Joh. 15:5b 
4  10:11-13 
5  Op. 1:4-18 
6  1:19,20 
7  2:2b 
8  6,14-16,20 
9  5:6 
10 Matt. 28:18 
11 Op. 5:9; 7:9 



Hoofdstuk zes toont wat aspecten van de zendingsgeschiedenis. Het evangelie van Christus 
ging uit om te overwinnen nadat Hij de dood overwon.12 Bijna aan het eind van dit boek zien 
we Zijn missie voltooid: Hij heeft nu vele volgelingen.13 Dan beginnen de drie volgende 
paarden met hun ruiters de overwinning van de eerste te vernielen.14 De ruiter op het eerste 
paard is de Vredesvorst.15 Na Hem neemt degene op het tweede paard de vrede weg en begint 
oorlogen.16 En zo veroorzaakt de derde honger op aarde17 nadat de boodschap van de eerste 
had geklonken ‘Ik ben het Brood des Levens’.18 Zo ook, nadat Jezus de dood versloeg op het 
kruis, veroorzaakt de ruiter op het vierde paard dood in abnormale proporties.19 
 
In de zendingsgeschiedenis zien we dat, als het evangelie vordert, satanische tegenaanvallen 
Gods werk zowel als Zijn volk proberen te vernietigen.20 Frontlinie-zendelingen moeten met 
zulke aanvallen rekenen. Ze zullen overwinnen wanneer ze ‘hun leven niet liefhebben … tot 
de dood’.21 Bereidheid om de ultieme prijs te betalen zou het voornaamste wapen van de 
zendeling kunnen worden. Zo’n bereidheid zou de gemeenschappelijke eigenschap van alle 
ware broeders moeten zijn.22 Zolang die bereidheid geen gemeengoed wordt onder gelovigen, 
is de Kerk nog niet klaar om de uitdagingen van de Laatste Dagen onder ogen te zien. 
 
Veel van Gods dienaren zullen niet beschadigd worden omdat ze verzegeld zijn,23 maar tegen 
het einde zullen meer en meer hun leven afleggen voor Christus en het evangelie.24 
 
Als de hele oogst van wereldzending binnengehaald is,25 zullen de zaaier en de maaier zich 
samen verheugen,26 maar er zal geen 5:9 & 7:9 zijn zonder 11:7 & 13:7. Want ‘zij die witte 
gewaden dragen’ zijn uit de Grote Verdrukking gekomen.27 
 
Het donkerste deel van de nacht komt nog. Nadat de vrouw28 het mannelijke kind29 ter wereld 
brengt, wordt ze beschermd op een veilige plaats gedurende 3½ jaar.30 Hoewel haar actieve 
missie voorbij lijkt (‘woestijn’) krijgt ze nog andere nakomelingen: mensen worden nog 
steeds wedergeboren,31 sommigen daarvan omdat ze de afvallige kerk verlaten.32 Er woedt 
een oorlog tegen hen33 en sommigen zullen gedood worden, maar geestelijk zijn ze veilig.34 
 

                                                
12 6:1,2 
13 19:11-16 
14 6:3-8 
15 Jes. 9:6; Joh. 20:19,20 
16 Op. 6:3,4 
17 Joh. 6:35 
18 Op. 6:5,6 
19 6:7,8 
20 6:9-11 
21 12:11b 
22 12:10 
23 9:4; 7:3 
24 11:7; 13:7; Dan. 7:21 
25 Op. 5:9; 7:9 
26 Joh. 4:36 
27 Op. 7:14 
28 De vrouw is beeld van de Gemeente 
29 12:1,5 het mannelijke kind is beeld van hen die (mogelijk na martelaarschap) met Christus zullen regeren 
30 12:6,14-16 
31 12:17 
32 14:6,7,14-16; 18:4 
33 12:7 
34 14:13 



De Eindtijdheiligen continueren de evangelieprediking, zonder succes. Mensen zijn zo 
verhard dat ze zich niet meer bekeren.35 De nacht waarin niemand werken kan36 is over de 
wereld gekomen. Toch gaat de wereldwijde bediening van de Gemeente door37 totdat haar 
stem verstomt – hoewel niet voor lang.38 Alle komen terug met hun Heer, opgewekt, 
opgenomen en veranderd, om Zijn Koninkrijk te vestigen op aarde.39 De eerste daad van de 
wedergekomen Koning en Zijn nieuwe regering40 zal het oordeel over hun vijanden zijn.41 
 
Zowel de zendende gemeente als de duivel en het beest uit de zee zijn geïnteresseerd in ieder 
volk, stam, taal en natie.42 Dit werd al duidelijk toen Satan Jezus probeerde te verzoeken.43 Er 
zal oorlog tussen hen zijn tot het eind, wanneer de koninkrijken van deze wereld het 
Koninkrijk van onze Heer en Zijn Gezalfde zullen zijn geworden.44  
 
De laatste oorlogs-scene vóór het Vrederijk is de triomfrit van Christus met Zijn leger. We 
zien meerdere beelden van de ware Kerk in Openbaring en deze hebben te maken met haar 
verschillende missies. De missie van de vrouw45 is het voortbrengen van kinderen. De eerste 
daarvan is het mannelijke kind. Het is zijn missie om te regeren tijdens het Vrederijk.46 De 
missie van de bruid is, een liefdesrelatie te ontwikkelen met haar Heer.47 De missie van het 
leger is, met haar Opperbevelhebber48 Zijn vijanden te verslaan.49 De overeenkomst tussen 
bruid en leger is hun kleding.50 Met de missie te regeren,51 wordt Gods plan voor de mens52 
werkelijkheid.53 Met het verwijderen van de laatste vijanden54 begint het nieuwe tijdperk.55 
Aan het eind daarvan is er nog een korte oorlog;56 dan zien we de duivel voor het laatst. Het 
grote witte troons-oordeel heeft plaats57 en de Nieuwe Hemel en Aarde verschijnen.58 
 
De missie van de Kerk is, klaar en vol verwachting59 te zijn, reddend wie gered kan worden. 
 
 
 
 

                                                
35 9:20,21 
36 Joh. 9:4 
37 Op. 10:17; 11:3-6 
38 11;7,11,12 
39 11:15-17; 12:5; 19:6-9 
40 20:4,6 
41 11:18,19; 14:17 – 19:2,17-21; 1 Kor. 6:2a 
42 Op. 13:2,7b 
43 Matt. 4:8,9 
44 Op. 11:15; 14:17 
45 Op. 12 
46 Vergelijk 12:5 & 19:15 
47 19:7 
48 19:11-14 
49 12:7-12 
50 19:8:14 
51 20:4,6 
52 Gen. 1:26,28 
53 Op. 22:5 
54 19:17 – 20:3 
55 20:4-6 
56 20:7-10 
57 20:11-15 
58 Op. 21 & 22 
59 22:7-21 


